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AMA, YİNE DE BiZ PENEYİN BA- 

KALIM;BELLİ SEF- 

LE ÖLÜLERİ” 
SİN. 


DERGİNİZİN FIYATI 
40 LİRA OLACAK! 


Sevgili çocuklar, 


Gazete okuyor, dergi okuyor, radyo dinliyor, televizyon seyrediyorsunuz. Çevrenizde, ülkemizde, dünyamızda neler olup bittiğini görüyor, sebeplerini anlıyorsunuz. 
'Okuyan' demek, 'bilen' demektir. 
Siz, okuyan gençlersiniz. Onun için size 'derginizin fiyatını 10 lira arttırmak istiyoruz' dersek, bunun sebeplerini de çok iyi anlarsınız. 


Evet sevgili okurlar, gelecek haftadan itibaren derginiz 40 liraya satılacak. Buna niçin mecbur olduğumuzu, maliyetlerin çok arttığını, her şeyin pahalı olduğunu söyleyerek uzun uzun anlatmak istemiyo- 


ruz. Çünkü siz bunlar da çok iyi bi- POSTA KUTUSU lirsiniz. 4. Sayfada 
Yalnız, şu gerçeği bir defa daha PEMBE PANTER hatırlatmakta yarar var: Bu derginin 5. Sayfada sahibi onu ticari kazanç sağlamak PUL VE PULCULUK amacı ile değil, sadece ve sadece 10 Sayfada Türk çocuklarına yararlı olmak için z çıkarıyor. Bunun için hiçbir feda- DAĞARCIK kârlıktan kaçınmıyor. 10. Sayfada va YÜZBAŞI VOLKAN 
B , dahı , daha yararlı, e e şi sürekli ok su- : 12. Sayfada 33. sayfada nabilmek, sizin yararınıza aralıksız HİKÂYE e ER eee Ge 36. Sayfada eN GÜLMECE-GÜLDÜRMECE........... 38. Sayfada Mutlu yarınlar sizin olsun sevgili KARİKATUR:O KUMU. sean eek 39. Sayfada 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UNESCO VE AET 


İŞTE ŞİMDİ 


Okurlarımızın uzun zamandır 5 BUNLARI DA merak ettiği iki kurumun kısal- ÖĞRENDİNİZ 


i OCUKLAR. 
tılmış adını veriyoruz. ç 


Unesco: Birleşmiş Milletler Eğitüm Bilim ve Kültür Organizasyonu. 
AET: Avrupa Ekonomi Toplulu- 


ğu. 


KUZEY KUTBU'NDA NİÇİN AZ BUZ VARDIR? 


Güney Kutbu'nda Kuzey Kutbu'nun sekiz misli fazla buz vardır. 
Çünkü, Güney Kutbu bir kıtadır. 
Kıtalarda esas olan ise topraktır. 
Toprak ısıyı bünyesinde fazla tutamaz, Hemen atmosfere yayar. İşte bu yüzden, çabucak soğuyan yüzey- de buzlar oluşur. Kuzey Kutbu'nda ise, buzulların altı tamamiyle suyla kaplıdır. Su geç ısınıp, geç soğuduğu için bütün bir kış boyunca buzları ısıtır ve erimeyi sağlar. 


ASTRONOT OLMAK İÇİN 
NE YAPMALI? 


ŞARKINI 
BULDUK., 


Astronot olmak sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. Uzun eğitim ve deneyler sonunda astronot olacak kişilerin seçimi yapılır. Ülkemizde henüz bu konuda bir çalışma yapılmamaktadır. Ancak NASA' dan gelen haberlerde, Amerika'da üstün yetenekli çocukların astronot eğitimi görmeye başladığı bildiriliyor. 


Hasan ÖZDEMİR 
Ş.A.İ.K. Lisesi 4-F ISPARTA 


Güzel Türkçenizle yazdığınız mektubu zevkle okuduk. TERCÜMAN Çocuk dergisi hakkındaki fikirlerinize teşekkür ederiz. Dergimizin bütün mensupları, iltifatlarınıza lâyık olmak için canla başla çalışmaktadır. Önerilerinizi dikkate alacağız. Mektup arkadaşı edinmek isteyen kardeşlerimizin isim ve adreslerini zaman zaman Pul Köşemizde yayınlıyoruz. 

Derslerinizde başarılar dileriz. 


ğ EN FAZLA 
OLİMPİYAT MADALYASI 
ALAN SPORCULAR... 


Finlandiyalı uzun mesafe koşucusu Nurmi, olimpiyatlarda 9 altın, 
3 gümüş toplam 12 madalya kazanarak bu konuda birinci olmuştur. 
En çok altın madalya alan olimpiyat şampiyonu ise, ABD'den C. 
Ewery'dir. Bir olimpiyat süresince en çok altın madalya aian sporcu, yüzücü Mark Spitz'dir. Mark Spitz 
1972 olimpiyatlarında 7 madalya 
almıştır. 


Halli ERTÜRK Arzu GÜLKANAT Levent AÇIKGÖZ 


Bize yazan okurlarımız... 


İZMİR'den Bilge DEMİRCAN, Gürkan DEMİRCAN, Ahmet ULUKAYA, İZMİT"- ten Mustafa YAĞIZ, Çiğdem GÖNÜAL, Ayşegül (KARADERE, İSTANBUL 'dan Murat BİRİNCİ, Yusuf KIRTORUN, İlhan ZOR, Hasan ERDAL,SAMSUN'dan Filiz ÇİVİL, Hakan AKIN, Kaan AKMAN, M. 
Orhan AKSOY, Metin KARA, RİZE'den Necdet YARIN, Nuri GÜZEL 


Hakan PALDIMOĞLU Mesut KOCAEL Niyazi TERZİOĞLU Bilâl UÇAK 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np duruyor bu deri, 


Wehs bakıdan dörtnala yaklaşan bir 

akın nal sesleri duyuluyordu.,, 


eslik adiyordu... 


Fakat onu yiyip bitiren bir der- var,,, Kahraman yürzğini kemi- 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mi abar., 


“© (ATIMLA GEZERCİM... 
BATIYI BİLİRİM... 
YOHO YOHOHUU. 
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Ke SEE GE Geni hele EZ ZZZI 


BİZLİLTE ATA BİNMEY! jig-TYOZSUN DEMEK..HAY HAY. 


AMA BU SANA TUZLUYA PATLÂR 7 YE-MEKLLEZRİM VE YOL MASŞSRZAFLARIM 


ST DEĞİL? NPEN PEM- 
Do FeLkLETİ ei 
Ç > 


NE MASRAF- 
LARI YILUE İZİN 
PE İSTERİM 
BEN... 


Sevilen çizgi film kahramanları günlük hayatımıza öylesine 

girmiştir ki bu 

kahramanların kılığına giren aktörler zaman zaman 

toplum içine karışıp imza bile dağıtırlar. 


Atom Karınca'nın da yaratıcısı olan Osamu Tezuka'nın stüdyosunda 
85 kişilik bir uzman kadro 
çalışıyor. TV'de seyrettiğimiz yarım saatlik bir çizgi film, binlerce kareden oluşan dörtyüz değişik sahne demektir, Sahneler önce kurşun. 
kalemle çizilip, selüloid üzerinde renklendirilir, Böyle bir filmin tamamlanabilmesi için iki ay süreyle çalışmak gerekmektedir. 


ER NASIL HAZIRLANIYOR? 


Televizyon hayatımıza girdiği günden beri, konuşma konularımızı da, günlük hayatımızı da iyice etkiledi. 

Özellikle TV'de yayınlanan çizgi filmler, küçük-büyük hepimizin en sevdiği diziler haline geldi. Öyle ki, çizgi kahramanlarla süslü tişörtler vitrinleri süslemeye,posterler ve oyuncaklar kapış kapış satılmaya başlandı. Bazı büyük firmalar bile, bu hayal kahramanların isimlerini mağazalarına koydular. 

TRT televizyonu tarafından gösterilen diziler arasında en beğenilenler ise, Arı Maya, Atom Karınca, Şeker Kız Candy gibi Japon ürünü olanlardı. z 

Oysa, yıllar önce çizgi film deyince akla tek isim gelirdi: WALT DİS-NEY.. Çizgi filmin babası sayılan Walt Disney'in dizilerine karşı savaş açan Japon çizgi ustaları ise, ürünlerinin beğeni kazanması üzerine daha yeni tipler geliştirmeye başladılar. > 

Japon çizgi film ustalarının bu konuya eğilmesi aslında pek yeni sayıl. | (#9 maz. 1956 yılından beri çizgi film üzerinde uğraşıyorlar.. Uğraşıyorlar diyoruz, çünkü çizgi film hazırlamak hiç de kolay bir iş değil.. İşte bu 

yüzden normal uzunlukta çevrilen çizgi film sayısı, yılda yirmibeşi o geç- > p 


Mi NU 


miyor.. 
NASIL HAZIRLANIYOR? 
Dilerseniz, hep birlikte Japon çizgi üstadı Tezuka'nın stüdyosuna gidip bir çizgi film hazırlığını seyredelim.. 


2 Çizgi filmlerin her saniye- 0-0 
Diğ ayle e Bilgisayarlar, stüdyola- ten bilgisayarlar hem işçi nur, Filmlerde meydana rın vazgeçilmez elemanları Biderierini ; ARMA gelebilecek hataları tespit oldu. Tek ve basit bir çiz- hem e da zamanda ço etmek için çok titiz bir giden, resmin hareketini iş yapılmasını gerçekleşkontrol yapılmaktadır. sağlayan yüzlerce çizgi üre- tirmektedir. 


YENİ ÇIKAN PULLAR 


© beyazıt Devlet Kütüphanesi'nin 100'üncü kuruluş yıldönümü sebebiyle PTT İdaresi bir anma ( pulu çıkarttı. 

Eylül ayının 9'unda satışa sunulan pul 30 lira değerinde. 

Ayrıca o gün İstanbul 
Posta Merkezinde özel ilk gün damgası da kullanıldı. 


o PTT'nin son çıkarttığı seriler arailgi çekenlerden biri de in "Türk Müzik Aletleri" serisi oldu. 

Türkiye Seri beş pulluk. Pullardan 7.5 lira-Cumhuriyeti lığın üstünde davul, 10 liralığın üstünde bağlama, 15 liralıkta zurna, 20 lira kıymetinde olanda kemençe ve 30 
liralığın üstünde de ney resmi bulunu- 


sında en 


yor. 


kullanıldı. 


Türkiye 


MYYA 


Türkiye 
Cumhuriyeti 


Cumhuri 


TURK 


U 


ve 


Ekim ayının 13'ünde satışa sunulan seri için aynı gün Ankara Posta Merkezinde özel tarih damgası da 


PORTA 


PORTATİF CAMİ 


Bir İsviçre firması tarafından yaptırılan portatif camiler, seyahate çıkan Müslümanlar için büyük kolaylıklar sağlıyor. 
65—250 santim arasında değişen yükseklikteki portatif camiler istenilen yere beş dakika içinde kurulabiliyor. Portatif caminin .içinde -Kıble'yi gösteren bir pusula ve ezan okuyan bir ses bandı da var. Bazı lüks modellerinde ise, su şırıltıları ve kuş cıvıltıları, “ ezan sesine eşlik ediyor. 


O İngiltere'de Susatı Jenkins adlı hastalık hastası bir kadın, ameliyat olmasını reddeden bir hastaneyi dava etti. 

Daha önce tam kırksekiz defa ameliyat olarak, vücudunda- ki çeşitli organları aldıran kadın, yine de rahat edemedi. Hiç bir hastalığı olmadığı halde, kirkdokuzuncu defa ameliyat olmak için hastaneye başvuran Susan Jenkins, red cevabi alınca neye uğradığını şaşırdı ve hastaneyi dava etti. Mahkemenin kararı ise "Hastaneye yatması"! yolunda idi. Ama ameliyat olmak için değil, akıllanması için akıl hastanesine gönderildi. 


HAYDİ GELİN 


KUKLA YAPALIM 


Yeniden bebeklerle oynamaya var mısınız? 

Küçük kuklacıklar ve kukla tiyatrolar hepimiz için büyük bir eğlence kaynağıdır. İster küçük, ister büyük olsun herkes kukla oynatmaktan ya da seyretmekten zevk duyar. Haydi gelin, biz de biraz kuklacılık 


oynayalım. 


En kolay yapılan kuklalar küçük el kuklalarıdır. Bir kâğıdın üzerine istediğiniz bir yüz resmi çizip, karton ya da bir kibrit kutusunun üzerine yapıştırın. İşte size minik bir kukla. Elbise giydirmek için evde kalmış bir Parça kumaş ya da eski bir eldiven düşünebilirsiniz. 


Minik parmak o kuklalarında mantarlardan da yararlanabilirsiniz. 
Bunları düzgünce kesip üzerine kalemle göz , burun ve ağız çizebilirsiniz. Renkli raptiyeler de bu konuda yardımcınız olabilir. 

İşte size şirin bir parmak kuklası daha: İstediğiniz renkte fon kâğıâindân güzel bir fil resmi kesip çıkarın. İki kâğıt gözün alt kısmına yuvarlak bir delik açın. Parmağınızı bu deliğe soktunuz mu hem filin hortumu yapılmış olacak, hem de kuklanız şirin şirin oynayacak. 


) Ameniz Birleşik Devletleri'nin Pennsylvania eyaletine bağlı Centralia kasabasında 1962 yılında başlayan yangın hâlâ devam etmekte- dir. Kömür ocaklarında çıkan yangın yüzünden toprak daimi sicak kalmaktadır. 
Geçtiğimiz günlerde hükümet yetkilileri toprağın 61 
dereceye varan iIsisını gözönünde tutarak kasabasının tek benzincisinin de kapanmasına karar verdiler. 


W 


<3 İngiltere'nin Newtown kasabasında oturan 51 yaşındaki Bayan Betty Tudor 
29 yıl uğraşıp didindikten sonra otomobil ehliyeti almayı başardı. Bu süre içinde durmadan ders alan ve girdiği 
13 imtihanda da başarısız olan bayan Tudor 14.imtihanda başarılı olduğunu duyunca kulaklarına inanamadı. Heyecan- dan düşüp bayıldı. 


SİZİN İÇİN 
ÖĞRENDİK 


HOVERKRAFT 
NASIL ÇALIŞIR? 


Hoverkraftların çalışma tekniği aslında son derece basittir. İçi hava dolu bir yastık üzerinde yolalan bu araç, karada ve denizde aynı süratle hareket edebilir. Jet uçaklarındaki sistemle ya da pervane yardımıyla havalanan Hoverkraftların ilki, İngiltere'de yapıldı. 450 beygir gücündeki bir motorla işliyordu. 

Kara ve deniz taşımacılığında çığır açan Hoverkraft, son yıllarda Manş Denizi'ni aşmak için kullanılmaktadır. Üzerinde durmadan yeni düzenlemeler yapılan bu araç sayesinde, pek yakında Manş 15 dakika- da geçilebilecektir. 


* Şemadaki ok işaretleri aracın hareketini sağlayan yastığa havanin giriş yönünü gösteriyor. Yastıkta dolaşan hava, denizin ya da karanın yüzeyini iterek, aracı kaldırmış oluyor. 


REKOR o REKOR 


9 Avustralya'nın Sidney şehrindeki Zjane Azzar adlı bir Hint Fakiri, altışar santim aralıklarla dizilen 
15 santim uzunluğundaki çivilerle 
donatılmış bir yatakta tam 25 saât 
9 dakika kalarak dünya rekoru kırmıştır. 


© Yirminci asrın başlarında Meksika'nın en büyük matadoru olan Luis Freg, gelmiş geçmiş en şanssız matador olma rekorunu da elinde tutuyordu. Luis, boğalarla dövüştüğü 37 yıl boyunca 57 defa yaralanmış, hayatından beş defa ümit kesilmişti... Ama her tehlikeyi atlatan adam, emekliye ayrıldığının ertesi günü, nehirde boğularak can verdi. 


ÖZET: General Kolçinski ile Rusya'dan kaçmaya çalışan Yüzbaşı Volkan, Türkmen kızından yardım ister. Türkmen kızı Sumru'nun eniştesi Vlad onları istasyona kadar getirir. Birdenbire fikir değiştiren Vlad onları polise ihbar etmek ister. Fakat Volkan engel olur ve minibüsü güçlükle durdurur. 


NE BİR ARABA GARP VEYA 
KA KIRILMIŞ... KEN- KAMY İŞ- 
NDEN GECTİ... MİŞ SABA, İLAN 5 


NOLKAN 
GELİYOR... 


SUMRU NE  KOLGİNSKİ'NİN YANINA DÖNEYM. |, 


BİZ RUSYA'DAN ÇIKA- 
NA KADAR VLAD'IN AYILMAMASINI - 
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ZXTEN GOK GECİKMELİ OL-DUĞUNDAN HEMEN KALKÂCAK- 
MS VOLKAN... 


1 sem 
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Bu ARADA KANDALAKSHA'YI DA GERİDE BIRAKAN TREN YOLUNA DEVAM EDİYOZDU.. 


mu 


NLAP. SAĞSA MUTLAK KONUŞTURURL AR ONLI... BU TRENDE FAZLA HAL MAMZ SAKINCALI. EN GEĞ KİROVSKIDA YAKALARLAR Bizi... 
i nl e H 


HEEYİ KİMSİNİZ 127 Yİ 
İNNE YAPIYORSUNUZ 
BURADA? 


İİ ADAMIN SAŞKINLISINDAN YRZARLANAN KOLCİNSKİ BIÇAĞINI ÇEKİVERDİ... 
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DEVAMI HAFTAYA 


KARDA BUZDA 
KAYMAKTAN 
ARTIK KORKMAYIN! 


Artık, kar ve buz üzerinde istediğimiz gibi, yürüyüp koşabileceğiz. Almanya'da bir firma tarafından hazırlanan özel çiviler, her ayakkabı- ya birkaç saniye içinde monte edilebiliyor. Bu çivileri ayakkabısına takan kişinin ise karda kayması imkânsız... Öte yandan spor malzemeleri yapan firmalar da kış sporlarıyla ilgili yeniliklerini (o ortaya çıkardılar. o Bunların içinde en beğenileni, minik bir portatif kayak bileyicisi , kayak kenarlarını bilemek isteyen kişi, küçük aleti, otosunun çakmak yerine takıp, kayaklarının kenarını keskinleştirebiliyor. 


Sü 


O Safra kesesinin en büyük düşmanı: 


iYi YIKANMAMIŞ SEBZELER 


Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, son yıllarda artan safra kesesi hastalıklarının en büyük sebebi, iyi yıkanmayan sebze ve meyvalardır. 

Çiğ sebze ve meyvalar iyi yıkanmadığı takdirde, üzerlerinde kalan minik toprak parçaları, midede birikmekte ve bir süre sonra da, safra kesesine geçerek orada taşları oluşturmaktadır. 

Özellikle Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da,en yaygın hastalıklar arasındaki, safra kesesi rahatsızlıklarından korunmak için, yiyeceklerin temiz olmasına dikkat etmek gerekmektedir. 


e ir immün 


Televizyonlu telefonlar masal olmaktan çıktı... 


Bir süreden beri deneme halinde olan görüntülü telefonlar yılbaşından itibaren Fransa'da her evde yeralacak. 
Önünde rakamlı tuşlar bulunan ve dış görünüşüyle tıpkı bir televizyon cihazına benzeyen telefonlar, Fransa'dan sonra İspanya ve Belçika'da da abonelere dağıtılmaya başlanacak. 

Görüntülü telefonların çalışma sistemi kısaca şöyle: 

Bir kamera ve bir ekranın da bulunduğu telefon cihazı, üstündeki tuşlara basılarak istenilen numaraya bağlanıyor. 
Karşı taraf telefonu açtığı zaman, kamera otomatik olarak çalışmaya başlıyor. Böylece, konuşan kişilerin görüntüleri de aynı anda ekrana yansımış oluyor. 
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Önümüzdeki yıl ülkemizde 
Anadolu uygarlıkları sergisi açılacak 


nısıra diğer ülkelerden gelecek eserlerle, para, kı yafet, halı ve kilimler de çeşitli oyerlerde teşhir edilecek. Önümüzdeki 
Mayıs ayi içinde açılacak sergi, altı ay süreyle gezilebilecek, 


Avrupa (Konseyi'nin iki yılda bir üye ülkelerde açtığı sergilerin 18.si gelecek yıl yurdumuzda açılacak. 


Anadolu uygarlıklarını konu alacak serginin ya- 


> 


SOR 
DÜNYASINDAN 
HABERLER... 


KONYA—Şehir merkezinde İki 
İ yeni ilkokul hizmete girdi. İşada- - mu Ferit Hutanışlı tarafından yaptırılan okullardan birine, işadamı- nın traflk kazasında kaybettiği oğlunun adı verildi. Karaaslan İlkokulu ise özel idare tarafından Milli Eğitime hediye edildi. 


DAKTİLO EKİBİMİZ 
DÜNYADA 
BİRİNCİ... 
Geçtiğimiz günlerde Avusturya'da yapılan Uluslararası Daktilografi yarışmasında Türk ekibi birinci geldi. Hatasız ve sürat dallarındaki yarışmada birinci olan Türk ekibini, Batı Almanya ikinci ve Avusturya da üçüncü olarak takip ediyor. 


İsviçre'de çocuk ve gençlik sörs — filmleri festivali | FRANSA'DABİR düzenlenecek (HEYKEL KAZALARA Mu. «DUR» DEDİL. 


Film Festivali, Mart ayı 


İZMİT—Kız Meslek Lisesi'nde haucılik kursu açıldı.İzmit Kız Meslek Lisesi yetkililerinin açıklamasına göre, kursa katılan öğrenciler hem halı dokumayı öğrenecek, hem de ilmek sayısına göre, ücret alacaklar. i 


içinde İsviçre'nin Lozan Ünlü Fransız heykeltıraş Armand dünya- | e Eğitim Bakan- 
> si ğ “ N ığı'na bağlı Şehit Süleymanbey şehrinde yapılacaktır. da bir eşi daha bulunmayan bir anıt yapa Yatili ortaokulunda, 223 Söranci Kültür ve Turizm Ba- rak, "Trafik kazalarına dur" dedi. parasız yatılı öğrenim görüyor. 
kanlığı'ndan yapılan Hurda arabalar ve beton ile yapılan abi- e le yali pa . p” ... pi e: i okullarda açıklamaya göre, Festival (Ode, 18 metre yüksekliğinde, 2000 ton ağır- okuyan 35 başarılı öğrenci daha sinema ve televizyon fil. | lığında, 4.5 aylık bir çalışma ile ortaya çı- parasız yatılı olarak Şehit Süley- 
: ..: sele 1: ; ; manbey okuluna gelecek. 
mi olarak iki bölimde o karılmış olan bu ilginç abideyi meydana gegerçekleştirilecektir. Ya- tiren 58 otomobilde çeşitli kazalardan son- AFYON—Şuhut ilçesi Din Görevrışmaya katılacak filmle- ora hurdaya atılmış. Heykeltıraş Armand, lileri Derneği tarafından İmam in ise belgesel ya da çiz- (“Trafik abidesini" görenlerin daha dikkatli Hatip Lisesi öğrencileri arasında rin ise belgesel ya da çiz- rafik abidesini" görenlerin daha dikka hutbe yarışması düzenlendi. Yagi film niteliğinde olması (araba süreceklerinden emin olduğunu söylü- rışmada dereceye giren öğrenciler- 
> den birinciye, 10.000 , Ikinciye gerekmektedir. yor. 7500, üçüncüye de 5 bin lira ödül verilecek. 


HOLLANDALI GENÇLER FOLKLORUMUZU k Fİ | Epimme inme eklerde ÖĞRENİYOR... Tİ atürk “İlkeleri ve 


Devrimleri konulu şiir yarışması sonuçlandı. Edirne Halk Kütüpha- p nesi tarafından düzenlenen yarış-Geçtiğimiz günlerde Türk tarafından açılan mada, Yusufhoca İlkokulu'ndan Amsterdam'da açılan Türk (okulun daha şimdiden Suzan Taştan birinci, Kurtuluş Halk Dansları Okulu, özel- o 150'ye yakın öğrencisi Ne likle Hollandalı hanımların ai ER ve ik 


İlkokulu'ndan Ebru Angün ikinci, Cumhuriyet İlkokulu'ndan ) uğrak yeri haline geldi. danslarına meraklı gençler Nahit Güvendi adlı bir (o teşkil ediyor. 


Beyza Ergün de üçüncülüğü elde ettiler. 


Herm en önemli karşılaşması o hiç kuşkusuz Beşiktaş -Trabzonspor maçı. Bu maçın sonucu iki takımı olduğu kadar, şampiyonlukta iddialı diğer takımları da ilgilendiriyor. 

Birinci Türkiye Ligin- de bu iki takımın kendi aralarında yaptıkları maçlardan 9'unu Trabzonspor, İ'ini Beşiktaş kazandı. 6 maç beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor 17, Beşiktaş 6 
gol attı. 

Haftanın diğer maçları da şöyle: 


Fenerbahçe-Zonguldak- 


spor , Altay. Galatasaray, Sarıyer- Antalyaspor, 
Adana Demirspor- Bursaspor, Samsunspor- Ankaragücü, Gaziantepspor-Boluspor, Mersin İdmanyurdu- Adanaspor, Sakaryaspor- Kocaelispor 


Balkan Hendboi Şampiyonası 


TRABZONSPOR 


KARTALI 


YENECEK Mi? 


Pazar günü başlıyor. 


B u yıl her dalda katıldığımız Balkan Şampiyonalarının sonuncusu olan Balkan Hendbol Şam- 
,.Piyonası Pazar günü başlıyor. Atina- da yapılacak şampiyona bir hafta sürecek. 

Balkan Hendbol Şampiyonasın- da takımımız Bulgaristan ve Romanya gibi Avrupa çapında iddialı ekiplerle karşılaşacak. Ayrıca Yugoslavya da oldukça kuvvetli bir takım. 


Fenerbahçe karşısında varlık gösteremeyen Karadeniz takımı, çok hızlı çalışıyor. 


Fenerbahçe'nin 
Trabzonspor'u 
Y İstanbul'da 4-2 j k T ln, yendiği 


maçtan 


© Son villârda 

bu sporda gösterdiğimiz ilerleme ümitlerimizi canlandırdı 


Hendbolde son yıllarda dikkati çekecek bir ilerleme gösterdik. Liglerde genç sporcular ilerisi için ümit veren oyunlar çıkarıyorlar. Uluslararası turnuvalara katılarak tecrübe kazanacak bu elemanlar, ileride basarılı olabilecek güçte görülüyorlar. 


Atina'daki oşampiyona, genç sporcularımızın deneylerini arttır maları yönünden önem taşıyor. 


KIR KOŞUSU 
SEÇMELERİ YARIN 


A isime kır koşularının ayrı bir önemi vardır. Atletler muntazam bir pistte değil, yollarda, inişli çıkışlı patikalarda yarışırlar. 
Bu yüzden kır koşularında yapılan dereceler hava şartlarına ve güzergâhtaki engellere göre değişir. 

Bu tür koşulardan en önemlisi "Büyük Atatürk Kır Koşusu"'dur. 
Şimdi bütün bölgelerde atletler kendilerini 27 Aralık tarihinde Ankara'- da yapılacak bu koşuya hazırlıyorlar. 

Seçme yarışları bölgelerde yarın ve öbürgün yapılacak. Dereceye girenler, Ankara'da yapılacak yarışa katılmaya hak kazanacak. 

"Büyük Atatürk Kır Koşusu"'nda da "Balkan Kır Koşusu"'na katılacak atletizm takımımız belirlenecek. 


futbolda savui moi, yer alan o futbolcuların gol 


Spor Dünyası 'nda gezinti... 


1929 yılının 21 Eylül günü, Budapeşte'nin Erdelyi sokağında bir dogum olayı meydana geldi. Futbolcu bir babanın, nur topu gibi bir oğlu 

© Olmuştu. Küçük evde sevinç hüküm sürüyordu. Futbolcu baba, tabii ki 

oğlunu da futbolcu yapacaktı. Nitekim yıllar hızla geçti ve 'delikâ 

Koçsis, Ferençvaroş genç takımında top peşinde koşmaya başladı. 1;yıl 

o sonra yani 17 yaşındayken Koçsis A takımına alındı. Daha sonra bir 

transferle Kispest takımına geçti. Kispest isim değiştirip Honved adını. 

alırken Koçsis de büyüyüp serpilmeye devam ediyor ve 18 yaşında büyük bir patlama yaparak milli takıma alınıyordu. 

Macar milli takımı, büyük asları Puşkaş, Hidegkuti, Bozsik, Palotas Zaharias gibi efsanevi isimleriyle dünyada nam yapmaya başlarken, Koçsis özellikle kafa golleriyle ün sahibi oluyordu. Uzun bir boy, atletik. 
bir yapı, geniş omuzlar üzerinde yükselen uzun, kalın ve adaleli bir boyun ve bu boyunun üstünde geniş bir alın, Koçsis'e kısa sürede "altın kafa" ismini taktırmaya yetiyordu. 

1952 Olimpiyat Oyunlarını Helsinki'de izleyen Türk spor yazarı Tevfik Ünsi Arkun, Koçsis için yazdığı makalede şunları belirtiyordu.. 

“Rahmetli Sulhi Garan, ben ve Adnan Akın ünü dünyayı kapsayan Macar milli takımının idmanını seyretmek için büyük güçlüklerle izin. 
koparmıştık. Antrenmana girdiğimizde, Macarlar çift kale yapıyorlardı Kısa sürede, gördüğümüz bu idman maçı bizi şaşkına çevirdi. Macarlar nefis futbol oynuyorlardı. Bu arada, kara yağız bir Macar genci havaya iyice yükselip ortalanan bir topa müthiş bir kafa çaktı. Top kaleyi bulmadı ve avuta giderken başının yanından adeta vınlayarak geçti. Adeta. 
bir kafa değil de çok sert bir frikik topu gibiydi gelen füze.." 

İşte o Helsinki Olimpiyatları Macar milli takımını olimpiyat şampi- 


yonu yapmış ve içinde Koçsis'in de bulunduğu ekip dünyanın sayılı ta-: 


kımlarını rakip sahalarda bile altetmeye başlamıştı. 

Macar milli takımı, İngiliz milli takımını kendi sahasında yenen ilk. 
ekip olarak üne kavuşmuştu. Skor 6-3 yıl ise 1953'tü. Macarlar, İngilizlere rövanşı kendi sahalarında da vermediler ve Peşte'deki maçta rakiplerinin kalesine 7 gol birden attılar. Gollerde Puşkaş ve Koçsis'in imzaları vardı. 

1954'te ise gene aynı takım, dünya şampiyonu olmuş Batı Alman milli takımına sekiz gol birden çekecekti. 

Koçsis'in yeraldığı Macar milli takımı, müsabakalarını 12-0, 10-1 ve 
9-0'lık sonuçlarla kazanırken, altın kafa gollerine devam ediyor ve 17 
yıllık futbol hayatında tam 1021 gole imzasını atıyordu. Bu Pele ve Puşkaş'tan sonra en büyük golcülük demekti. Kuçsis 18-28 yaşları arasında 
10 yıl devamlı olarak yeraldığı Macar milli takımında 68 müsabakada 75 
gol atmış've bunların 49'unu rakip kalelere kafa ile çakmıştı. 1950- 54 
yılları arasında üstüste 42 müsabakada hiç yenilmeyen Macar milli takımının bu büyük golcüsü 19 Şubat 1956 tarihinde İstanbul'da oynanan ve Türk milli takımının büyük Macar ekibini 3-1 mağlup ederek yenilmezlik ünvanını sildiği müsabakada takımında yer almayacaktı. Milli ekibimizin o günkü tek seçicisi Eşfak Aykaç, "Eğer o maçta Macar takımında Koçsis yeralsa sonuç ne olurdu? sorusuna şu yanıtı veriyor: 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Şoförlükten ielevizyona 


on yillârda TV'de gösterilen diziler içerisinde en çok sevilenlerden biri "Gazeteci- 


S 


ler"'dir. Gazetecilerin baş aktörü Edward Ashner, bu dizide rol alın- 


caya kadar, tanınmıyordu. 
yatı uzun yıllar öncesine dayanıyordu. Okul yıllarında piyeslerde rol alan 53 yaşındaki aktör, daha sonra profesyonel olarak tiyatroculuğa başladı. 

Mesleği açısından en önemli yere Lou Grand olarak gelen aktör 


kimse tarafindan 


Oysa sanat ha- 


KISACIK e A 
/ MISACIK... 


* Özel bir video şirketi 


N çe beri ses z “ 


Sanatçısı kimliğiyle karşımıza * gelen Hülya Koçyiğit i ilk LP'sini dolduruyor. 
Sinemadar sahneye geçen sanatçılar içinde en titiz şekilde işine sarılan Hülya Koçyiğit'in LP'sini İbrahim Tatlıses'in firması piyasaya çıkar: cak. 12 şarkılık lorg playi satışa çıktıktan sonra yen film çalışmalarına yönelöceğini açıklayan ünlü sanatçı Ocak ayı başlarında Tarık Akan'la, daha sonra da Cihan Ünal'la kamera karşısına geçecek. 


çevresinde çalışkan, iyi kalpli, cömert ve cana yakın biri olarak tamınıyor. 

Ünü ne kadar artarsa artsın, özel hayatında en ufak bir çatla- - ma olmayan Ashner, 23 yıldır evli olduğu eşi Nancy ve 3 çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyor. 


* Hümeyra artik sahne özlemini tiyatroculukla giüermeye Çalışıyor. Ali Poyrazoğlu, ve Korhan Abay ile birlikte "Damda Deli Var" adli oyunda rol alan sanatçı sahnede yalnız başina kalıp Şarkı söyleyecek. 


için çekilen filmde Altan Er i Kk bulak, Erol Günaydın, Suna t a z J KN MA 


Pekuysal, Füsun Erbulak, Suna Keskin, Erdinç Akbaş ve Kenan Büke rol aldılar, N *Geçtiğimiz aylarda ölen Yıldırım Önal'ın son çevirdiği "Fotoğraftakiler" adlı TV filminin seslendirme işlemlerine hâlâ başlanmadı. Sebep Yıldırım Önal'ı seslendirecek aktörün bulunamamas. 


# Ankara'da yapılan bir araştırmaYa göre radyoda en 
çok Türk Müziği dinleniyor. 4 


» 


Y urt dışında, özellikle Uzakdoğuda yapılan müzik yarışmalarında ülkemizi başarıyla temsil eden Şenay, bu defa Eurovision'a katılıyor. Ancak temsil edeceği ülke Türkiye değil, Almanya. 

Evet, yanlış okumadınız. Geçtiğimiz günlerde A'ranya'dan bu konuda bir teklif alan Şenay uzun bir tereddütten sonra elemelere katılmaya karar verdi. 

Birkaç beste üzerinde çalışmalara başlayan genç şarkicı, elemeyi kazanırsa, Alman bayrağı al- 


* Yılların sınema sanar çısı ve tiyatro oyuncusu Fikret Hakan 182. filmini Nükhet Duru ile çevirdi. 


tında dünyaya seslenecek. En büyük f düşüncesi ise, bu konuda yurdundaki hayranları tarafından tenkide uğramak. Haksız da sayılmaz doğ- | rusu, l 


Yazan ve çizen: ŞAHAP AYHA) 


BAŞIZAHIBİN 
SESİNİ TANI- 
PIM .OZİRIS 

PEPİĞİ HEZ 

LİM İSE BENİ 
ONA YOLLAMA- 
YA HAZIZLA- 
NIYOR.... 


Lik. ÖLÜLER 
PONYASINA HÜK- 
MEPEN BÜYÜL-y 
MÂBUT OZİZİSv 
ÖLEN HERKES İ 
GİBİ KUTLU PZEN- | 


/ ŞETLİ BİR ME- 
ZASİM OLUYOZ: 


EY KARANLIK DÜNYAYA GİDEN MUTLU PZENS.ŞİMDPİ ÖNCE YER-YÖZÜ İLE ÖBÜR DÜNYA ARASI-NA İNİYOZSUN , BÜYÜK OZİ-ZiS SENİ BEYLİYORZ. 


SES GELİYOR. 
ÖLÜ KONUŞTU. 
| Nİ e 5 


| SE VONU-, 
SUR. TABII: 


N ç 


EY AMON-EA'NIN SENGİLİ 


N ( ir ş YULLARI . YÜCE MABLIT BA- i DIKKATı.. A iyi Gİ İİ NA üç KUM SAATİ PAHA O İN i VAZ YAVAŞ BIRAKIN. TAM DUZ İ İ HAYAT VEZPİ,EENİ TEK- ei 


OTUZSLAIN 


i BRAZ YUKAZI ÇEKİNİZ.” 


ME e 


PELEMEZSİN BİZ TANEM. 


BEN Bu ÖYLE BİZ MıZ- l ; ! 
YEN LöPue- ZAL ATACAĞIM, | MUMYALANANI BiZ CESEDİN LENPİM. YA i Kİ YA MİPESİNİ MİDES&İ İLE, KALBİ ÇILAPI- 

İ PZENS5 ,TENGİZ' YA KALEİNİ PE- UZ; BiLMİYOZ MU- 


İN ZUHU İLE 
PİRİLDİYSE - 


LECEGİM... SUN 7 


| ca 


VW “ 


TE 
TI İİ sayzer ApkAPAş LAZ.DAHA FAZLA bPA- 
ON YANAMAZ TENGİZ. 
MENGİZ BANA VIZ 


T ep > 

i NEYSE LI TN 

İ BU MUMYA e i 
SANDIĞININ 
KAPAĞI ÇOL 
SEZT.AMA 

BU İŞ PAHA 

NE KAPAZ 

SÜREBİLİZ? 


— 
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Rk 
/ 


lin 


ZiMİ HAYLI 
ENGELLİ- 
YOZ., | 

ÖSETELİZ 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eminin kamarasında yal- 
G nızdım. Bütün gece gözümü 

kırpamadım. Üstelik deniz tutuyor, gemi sağa sola yalpaladıkça içim dışıma çıkıyordu. Sonra da ağlıyordum. Hıçkıra hıçkıra... Kamarada benden başkası olmadığına şükrediyordum. Hiç değilse ağladı-Bımı kimse görmüyor, acıyan meraklı bakışlara hedef olmuyordum. 


Erkekler Ağlamaz denirdi ama ben hep ağlıyordum.. 


Konsoloslukta pasaportumu yaptırıp yola çıkarken beni uğurlayan kişiler: "15 yaşında koskoca bir delikanlısın; kendini toparlamalısın artık" demişlerdi. Yurduma döndüğümde, gücümle, irademle hareket etmezsem (sorumluluğumu yüklenen akrabalarımı) daha az üzmüş olacağımı söylemişlerdi. Bir yerde haklıydılar belki, Fakat içimi yakan acı öylesine büyüktü ki, kendimi alamıyordum. Tam gözümü kapatıp dalacağım an anneciğimin, babacığımın hayalleri dikiliyordu karşıma, -Onları şimdiden özledigimi, ebediyen göremeyeceğimidüşünmek bile sinirlerimi altüst etmeye yetiyordu, O trafik kazasın- dan sonra zaten benim için hiç birşeyin anlamı kalmamıştı: "Niçin bende ölmedim! Onlarsız hayatı ne yapayım?..” diye günlerce çırpınmıştım arkalarından. Yabancı bir ülkede sevdiklerinin acısıyla kalıvermek yalnızlıkların en büyüğüydü herhalde... 


Ne tasarılarımız vardı bu yabancı ülkeye gelirken. Gelecek için neler plânlıyorduk.. o Mutluyduk, Sevgi doluyduk. Onlarla birlikte bütün mutluluğum yok olmuştu, Konsolosluğumuz, yurduma, akrabalarımın yanına göndermeyi akıl etmese, herhalde çaresizliğimle başbaşa yaşamayı da sürdürecektim. 


Onlarsız bu dönüş, önümdeki gelecek hiç de aydınlık gelmiyordu bana. Artık kimin için yaşayacaktım.?. Ne için çalışacaktım?., Akıl almaz bir boşluk içindeydim. 


Bütün gece kâbuslarla boğuştum durdum. İçim daralıyordu, uyuyamıyordum, Kalktım. 


Sabaha karşı gemimizin üstünde 


kara kara bulutlar dolaşmaya başladı. Güverteye çıktığımızda ilk yağmur damlası benim yanağıma düştü. Dev bir damlaydı bu., Sonra denizin yüzünü delik deşik eden bir sağanak boşaldı. Yalnız denizin mi? 
Fırtına, gemiyi bile parçalayacak güçteydi. 

İçeri nasıl kaçtık hatırlamıyorum, Bütün yolcular oturma salo- 


nuna toplanmıştık. Coşup kabaran dalgalarla birlikte sallanıyorduk, Sallanmak, sarsılmak ne kelime; alabora olmamız an meselesiydi, Bir ara ışıklar da söndü. Yangın çıkmasın diye kimse bir kibrit bile yakamıyordu. Etraf cehernemi bir karanlığa bürünmüştü. 


Oradan oraya savrulduğumuzu, bir de (yağmurun mu, denizin mi, göğün mü çıkardığı) belirsiz bir homurtu duyuyordum. 


Ne olduğunu anlayamadığım bir çatırtı ve panik.. 


Sık sık çakan güçlü şimşekler, birbirinin üstüne yığılan kadınların, ezilen çocukların, şaşkınlıktan oraya buraya atılan erkeklerin tüyler ürpertici görüntülerini aydınlatıyor. 
du. Hepimiz korku içindeydik 


Birden hoparlörlerden kaptanı! 
sesi duyuldu. 


— Gemimiz batıyor! Herkes can kurtaran sandallarına, 


Galiba en son hatırladığım buy. 
du.. 
Kendime geldiğimde suyun yü- 


zühdeydim. Önce, nasıl olup da baygınken batmadığımı, sonra; beni denize kimin attığını düşündüm.. 


Hiç bir şeyin cevabını hatırlayacak güçte değildim.. 


Üstümüzdeki bulutlar uzaklaşmış, ufukta taptaze bir aydınlık belirmişti. Sabah güneşi, denizin yüzünde gittikçe küçülen batık gemimizin burnunu aydınlatıyordu, 


Hayret, yaşadığım için sevinçliydim.. Kendimi su yüzünde tutmaya çalışıyordum. Hiç de iyi bir yüzücü değildim oysa,. Hem, olsam bile ne yöne gidecektim? Boşa güç harcamak, boşa yorulmak olurdu bu,. Fakat, sürekli su yutup, titreyerek kendimi denizin yüzünde ne kadar tutabilirdim.. Bekiemek, hele geleceği şüpheli bir kurtarıcı beklemek öyle zordu ki!.. 


Suyun üstünde gemiden kopup dökülen irili ufaklı cisimler yüzüyor- du. Bana doğru gelen bitini yakaladım. Küçük birşey,geminin bir parçasıydı belki, Öna tutunmak daha bir rahatlatmıştı beni, 


Gemideki diğer insanlar ne olmuştu? Neden kimseler görünmüyordu ortalıkta, Kurtulanlar ne yöne, nasıl gitmişlerdi?.. Karşıda gemimizin gittikçe dibe gömülüşünü seyretmek bana çaresizliğimi daha bir duyuruyordu, Bir kurtarıcının geleceğini umut ederek kendimi su yüzünde tutmaya çalışıyordum. Ne var ki, zaman geçtikçe umudum, gücüm iyiden zayıfladı, Giderek yorulduğumu hissediyordum. Tutunduğum şey de bana destek olmaktan çok elimden kurtulup gitmek için zorluyordu. Onunla mücadele etmekten daha da halsizleşmiştim. 
Yine de, ne olursa olsun onu birakamazdım. Koskoca engin denizde elimin değdiği tek varlıktı, O da olmazsa kendimi çok yalnız hissedecekmişim gibi geliyordu. Sonunda korktuğum başıma geldi. Tahta parçası elimden kayıp gitti.. Ben de bırakıverdim kendimi. Bırakır bırakmaz da suyun dibine doğru gittiği- mi hissettim. Moralim, gücüm kalmamıştı. Ama can havliyle silkinip yine suyun yüzüne çıktım. Yaşama azmim giderek kayboluyordu. Hele durumumu, nereye, niçin git i hatırlayınca uyku ağırlığı gibi ağırlığı çöktü üstüme, Gözlerimi kapatıp kendimi tarttım. Deniz beni yutmaya hazırdı; dibe doğru kuvvetle çekiliyordum. Son defa: "Anneciğim" diye mırıldandım. "Anneciğim, umduğumdan çabuk kavuşacağım size.” 


"Anneciğim! .Sineciğim! An.." 
Önce kendi sus. vu yankılanması sandım, Fakat ... .. canhıraş fer- 


yat benim olamazdı. Sanki denizin derinliklerinden geliyordu. Bir daha çırpınıp su yüzüne çıktım. Çokça su yutmuştum. Burnuma kulaklarıma dolan suyu silkeleyip dinledim, Evet, uzakta, Jenizin yüzünde bir kımıltı, bir canlı vardı.. Olanca kuvvetimi toplayıp o yöne doğru kulaç atmaya çalıştım. Bir çocuk! 
Bir kız çocuğuydu bu!.. 


UL da benim giri yüzen bir cisme tutunmuş, batmamaya çalışıyordu. 
"Kendinden iki misli büyük cismi nasıl zaptedebiliyor, nasıl tutabiliyor?.." diye düşündüm bir an, Yine de, batıp çıkışından zor durumda olduğu belliydi. Çığlıkları giderek zayıflıyordu. 


Ellerimi boru gibi ağzıma dayayarak, var gücümle: 


— Korkma! diye seslendim. 


Korkma geliyorum!.. 


Söylediğime kendim de inanmıyordum. Fakat o inandı. Susup dinledi bir an. Sesin nereden geldiğini araştırdığı belliydi: 


diye bağırdı. 

— Korkma boğulmazsın, Tuttugun yere sıkıca sarıl!.. 

—Gel! N'olursun gel! Kurtar be-Dİ. 

— Geliyorum dayan! 
kurtaracağım.. 


— Boğulacağım! 


Dayan, 


Gelmek mi?Ancak suyun yüzünde kalabilmek için savaşıyordum.. 
Çırpınıp başımı çıkarttım. Ağzıma dolan tuzlu suyu tükürerek: "'Yalnız değilsin, diye bağırdım. Bak ben varım, Korkmat!.." 


Bütün Okuvvetimle bağırdığım için sesim güçlü çıkıyordu. Sıklaşan soluklarımı, titreyip birbirine çarpan çenemi; tükenmişliğimi farkedemiyordu. "Denizin orta yerin- de canlılığımla, sesimle güven verebilir, kuvvet olabilirim küçük kıza" diye düşünüyordum. Onu ne kadar oyalar, ne kadar ayık tutabilirsem kârdı. Kimbilir, bir mucize olurdu belki,. Küçük kız için, onu yaşatabilmek için yaşamalıydım. Kendimi toplayıp, yeni bir güçle: 


— Dinle, dedim, Dinle Küçük kız: Adın ne senin? 


— Anneciğimm! diyen çığlıklarını biraz daha yükseltti karşılığın- da. 

— Beni duyuyor musun? Cevap ver! 

— Duyuyorum. 

— Adın ne” Adını soruyorum?.. 


— Gay..Adım Gaye!Yetiş ağabey kurtar beni! ” 
— Gaye, dedim. Gittikçe yakla- 


şıyorum, sana, AZ sonra orada olacağım, Bekle beni, bekle e'mi?..! 


Üşuyorum., 


—Güneşe dön, Bak pırıl pırıl, sıcacık,. Ona bak ısınırsın. Bırakma kendini. 

— Bırakmıyorum.. 


Bayılmak uzere olduğumu hissediyordum. Buna rağmen onunla konuşuyordum. Düşünmeden, gelişigüzel aklıma ne gelirse söylüyordum. Birara, (bizi aradıklarından, kurtarıcıların az sonra burada olacagından) söz ettiğimin farkına vardım. Şuur altındaki beklentim olmalıydı bu benim. Fakat niçin olmasındı. Geminin batmadan verdiği S.O.S duyulmuş, kurtarma ekipleri yola çıkmış olamaz mıydı?... 


— Kulak ver! diye seslendim kazazede arkadaşıma: Araştırmaya Çıkan helikopterlerin, kurtarmaya gelen motorların sesini şimdi duyarsın... 

Yorgundum, tatlı bir rüya içine girdiğimi farkediyordum. Ancak uzun süredir küçük kızdan ses gelmediğini düşününce kendimi toparladım: 

— Gayeee! diye bağırdım deli gibi. Gayee! Gayee! Gayeee!.. 


pon gücümle, son gayretimle, olanca hızımla ondan yana atılmış, ona doğru çırpınıyordum. 


— Bak motor! Motor geliyor abi! 


Uzak bir motor gürültüsünün fonunda Gaye'nin sesini böyle duydum. Rüyâ mı görüyordum yoksa?.. 
Başımı çevirdiğimde ayan beyan ben de gördüm onu. Kurtarıcılar geliyor ve Gaye yaşıyordu.. Ona umut vermiş, onu ben yaşatmıştım.. Çocukluğumda iki katlı pasta düşlerdim. Birinci katı çikolatalı, ikinci katı meyvalı. Gaye'nin ve motorun sesini bir arada işitince düşlediğim o pastaya erişmenin hazzını duyuverdim.. 


Yanımdan geçerken motor beni aldı, sonra küçük kıza yaklaştık. 
"Ben bile zorlanırken o nereye tutunuyor, nasıl duruyor"' diye merak etmiştim, Motora almlarken bütün yorgunluğuma Tağmen gözlerimi açıp, dikkatle baktım: Biriyle, gemiden kopan bir direğe tutunup, digeriyle küçük kızı havaya kaldıran bir kadın eli sımsıkıydı hâlâ. Çoktan ölen anaydı yavrusuna destek olan..Belli ki yavrusu yaşasın istemişti. Ben de; (onu ben oyalayarak ayakta tuttum, kurtardım) sanıyordum. Oysa, O beni kurtarmıştı. 
Küçük kızın hayatını kurtarmak gayesiyle ben de kurtulmuştum. Gaye, gayem olmuştu yaşamak için, 


Saü 
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SORMA KARDEŞİM 


Köpekleri ile pek gururlanan,her fırsatta hayvanlarını metheden biri, arkadaşlarından birine kurt köpeğini son derece iyi terbiye edeceğini söylemişti. 

Aradan bir süre geçti. İki arkadaş bir gün yolda karşılaştılar. 

Diğeri merakla sordu: 

—"Nasıl, köpeğe bir kere havlamayı öğretebildin mi?" 

—“Sorma kardeşim" diye cevap verdi köpeksever. 
"Hayvanın yemek yemesi için her seferinde, benim bir kere havlamam gerekiyor yoksa yemiyor yemeğini.." 


DONDURMA 


ALACAĞIM FAKAT 
FAZLA SOĞUK 


İMTİHAN 
Küçük Ahmet, arkadaşı Ali | ile sabahleyin okula giderken birden sevinçle bağırdı. 
“Yaşasın dün öğretmen, güneş de açsa, yağmur da yağsa 


imtihan yapacağım demişti." i Bu sözler üzerine Ali merakla sordu... Ga 


"—Peki bunda sevinecek ne 


YAZISIZ 2 


YAZISIZ 


var?" 


| ai 

| 

İ Ahmet arkadaşına cevap ver- A İ i A ZZ 


"—Baksana kar yağıyor..." 


ALİ'CIĞİM, 
HENÜZ ERKEN 
DEĞİL Mİ 


SEMİN 
BALCIGĞLU 


YAZISIZ 


Adnan Baş- 
SAMSUN 


Hanur dl ! 
Nisan ali 


Önce imzanı değiştir. 
Okunaklı derli toplu bir iraza bul. 
Altındaki o gereksiz çizgileri de kaldır tabii. 
Yeni çalışmalarını bekliyorum. 
Selâmlar. 


ei KİT TN 
Ali ECZAN E YEŞİM 
AKBONCUK y k içi 
İZMİR 7 e e 
>: e 


Lüzumsuz | e 


çizgiler İ kullanmışsın. 
İnsanları | 
, | ZİYAFET kaldırımın | e Iki İskoçyalı karşılaştılar: üzerine | *; —"Ne dersin beraber ye- oturtamamış- |; mek yiyelim mi?" e yy ği ğ E çalışman lâzım, | —"Tabii memnuniyetle." Esprin iyi. * 
—"Pekâlâ öyleyse şuradan 1 
annene bir telefon et de, sof- çalışmalarını ; 5 
: bekliyorum. /— YANI g 


raya bir tabak fazla koysun." Selâmün. TOTO izi 


HANGİSİ 
Adamın ruhsal sıkıntısı vardı. 
Her gece gördüğü bir rüyadan şikâyetçi idi. Sonunda kalktı. Bir psikoloğa gitti. 


Sonbahar 
Yaklaşıyor 


"—Sayın doktor, geceleri rüyamda, üzerinde bir yazı olan kapıyı itiyor itiyor, ama bir türlü açamıyorum .Açamayınca da sıkıntılar basiyor. Bunalıyorum, ter içinde kalıyorum. Ne ya. 
payım dersiniz?" 


Doktor sordu. 

“—Peki kapı üzerinde ne yazı- 
12“ 
Hasta cevap verdi. 
"—Çekiniz......... Di 


Orhan COŞKUN-İSTANBUL 


Adalet KANDIR-AFYON Birkaç tane birden gönder. 


Birer birer gönderirsen birşey söyleyemem. Selâmlar. 


Esprin iyice ama çizgin zayıf. 
Yeni çalışmalarını beklerim. 
Selâmlar. 
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arı bir otomobil ve üstündeki "Yellow Cabs" yazısı bize hiç de yabancı değil dir. Çünkü yıllardır seyrettiğimiz Amerikan filmlerindeki taksilerin üstünde genellikle bu yazıyı görürüz. 

Amerika'daki taksi işletmelerinin kullandıkları arabaların çoğu, diğer otomobillerin yanında dikkati çekecek kadar kaba saba kalır. İşte bunlar "Checker" markasını taşıyanlardır. 

Checker otomobillerini, Amerika'nın en küçük otomobil fabrikası olan ""Checker Motors" üretir, Sağlamlıkları ve içlerinin genişliği yüzünden bu otomobillere "Yolların Dinozoru"' ismi verili *, 

Taksi işletmelerinin son yıllara kadar bu markayı tercih etmeleri aslında boşuna değil. Çünkü Checker marka otomobile beş kişilik bir aile bagajları ile kolayca sığar. Otomobilin arka kanepesine, boyu iki metre olan bir kişi bile bacaklarını rahatça uzatır. Ayrıca arka kanepeye oturulduğu zaman, oturan kişinin ağırlığı ile, taksi saati otomatik olarak çalışmaya başlar. 


Checker otomobillerin dayanıklılık dereceleri birkaç yıl önce uzun vadeli bir denemeyle belirlendi ve bu deneyde son derece ilgi çekici 
bir sonuç alındı. Fiyatı yaklaşık 2 
milyon lira olan Checker marka otomobillerin yanında, 3 milyon lira kıymetinde başka bir marka iki otomobil de sefere kondu. New-York'un bunaltıcı trafiğinde 3 milyonluk araçlar 50 bin kilometre ancak dayanabildiler, Checker'ler ise arızasız en az 200 bin kilometre yaptılar. 

Taksi işletmeleri belli sürelerde şolör değiştirerek Checker'leri günün 24 saatinde seferde tutar. Araçlar yalnız benzin almak, yağ değiş- 
*tirmek ve ufak tefek acil bakım için çok kısa süre garaja alınır. 


Bu arabaların tek kusuru, fazla benzin harcamaları. Sekiz silindirli motorları 100 kilometrede 22 litre benzin yakar. Bu /üzden de özellikle petrol buna! nının başlamasın- 
dan sonra talep giderek azaldı. 1979 
yılında 8 bin Checker otomobil pazarlanmışken geçen yıl ancak 3 bin 


tane satılabildi. Ve satışların düşmesi, firmayı kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı. 


Tehlike çanlarının çalmaya başladığı 1977 yılında Amerika'nın ön- de gelen otomobil firmalarından "General Motors"'un başkanı Checker yöneticilerine ekonomik Volks 


Wagen motoru kullanmaları konusunda yardım ve işbirliği teklifinde bulunmuştu. Hem sağlam ve büyük, hem de ekonomik bir model yapılması için sürdürülen temaslar, teklifi yapan General Motors'un başkanının bir uçak kazasında ölümü yüzünden sonuca bağlanamadı. Böylece Checker firması kurulduğundan bu yana karşılaştığı en büyük krizin içine düştü. Geçtiğimiz Haziran ayında işçilerinden 700'ü çıkarıldı. 


Eğer Checker Motors bu krizi atlatamaz-ve kapanırsa buna en faz: ia üzülecekler yalnız taksi işletmeleri sahipleri ve şoförler olmayacak Halkın çoğunun gözü de, taksi çagırdığı zaman alışmış olduğu Checker marka otomobili arayacak. 


TV dizilerinde sık sık gördüğünüz 
Amerikan taksilerinin çoğu 


«Checker» markâ... 


Kaba saba görünüşüne rağmen çok dayanıklı olan «Checkervleri yapan fabrika iflâsın eşiğinde... 


UZ PRENSES 4 


ÖZET: Metalorn gezegenine gizlice inen prenses Lea'nın varlığı anlaşılır. Güvenlik kuvvetlerini atlatan prenses profesör Arn Hora- da ile yemekhanede konuşmaktadır. Onun profesörü arayabileceğini tahmin eden Dn Tagge de oraya gelmiştir. 
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YALI KOZVİT METALORN'UN, 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kkan istifade odan prenses sesaklaşıp.. baronun aydoına:- 


ACELE EbiN AH- 
MALLA 
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Baron heyecanla koşarken kalabalık dağıldı... - — 
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Ü YANİ | Mg E'nin yemek molasının bikkiği 


anons adilirkan pransa» Lza köriderarın içinde gözden kayboldu... 
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alyangoz, tekerlekli levha üstüne konan 


koca bir delikli tuğlayı çekebilecek kadar kuvvetlidir. 

Geçtiği yerde, ardında bıraktığı parlak iz yüzünden çoğumuzun "'Sümüklüböcek"' ismini verdiği salyangoz, aslında zayıf bir yapıya sahiptir. Hava şartlarından kolay etkilenir, Fakat buna rağmen, aldığı önlemlerle, çağlar boyu nesli tükenmeyen hayvanlardan biri olmuştur, 

Yumuşakçalardan olan sümüklüböceklerin bir türü, evini sırtında taşır. 
Kendisi ile birlikte büyüyen kabuğu, onun en büyük güvencesidir. Bir tehlike sezince kabuğunun içine çekiliverir. 

Kurbağalar gibi salyangozlar da nemli ortamda yaşayabilirler. Sıcağı, güneşi sevmezler. 
Uzunca bir süre güneşte kalırlarsa, kuruyup ölürler. Bu yüzden gündüzleri pek ortaya çıkmazlar. 
Genellikle (o yağmurdan sonra ve geceleri dolaşırlar. 


O 


Salyangozların hava şartlarından ve düşmanlarından korunma yönünde en büyük güvenceler kabuklarıdir. 

Ru kabuk 

hayvanla birlikte büyür, 


Ufacık tefecik olduğuna bakmayın 


Taze yaprakları da yediklerinden bitkilere zarar veren salyangozların geçtikleri yerde bıraktıkları parlak iz, vücutlarının toprağa temasını ve bu yolla da su kaybına uğramalarını önler. Ayrıca dönüşte, yine bu izi takibederek, (o yuvalarının yolunu kolayca bulabilirler. 

Başlarının o üstündeki anten gibi çıkıntıların uçlarındaki siyah benekler, 


bir anlamda gözleri sayılir. Çevrelerini göremez- 

“ler ama, aydınlığı ve karanlığı, bunlarla farkederler. 


Soğuk kış “aylarında kuytu bir yere sığınırlar. 
Gövdelerini kabuklarının içine çekerler. Kabuğun önünü de çıkarttıkları salgı ile kapatırlar. Sıcak günlerde ise nemli yerler- de, duvar diplerine, kaya altlarına çekilirler. 


Kabuksuz türlerin en büyük güvenceleri, tehlike anında düşmanlarını yanlarından kaçıracak kadar kötü bir koku yaymalarıdır. Bunlar kış aylarını, toprak altına saklanarak geçirirler. 

Bazı ülkelerde salyangozun aranan bir yiyecek maddesi oluşu, bizim işimize yaradı. Özellikle son yıllarda salyangoz konserveleri yapan işletmeler kuruldu. Böylece sümüklüböcek de döviz sağladığımız ihraç ürünleri arasına girdi. 


Salyangoz, insanı şaşırtacak kadar kuvveti bir hayvandır. Orta büyüklükte bir sümüklüböcek, tekerlekli bir levha üstüne 


konan koca bir delikli tuğlayı çekebilir. 


ÖZET: Tunga ateş yakan taşları çalan Vronklu'nun peşindedir. Ohama ve Nun da arkasından gelmektedir. Vronkların arazisine giren 

Tunga yakalanır. Bir müddet sonra Nun ve Ohama da yakalanmıştır. Bağlandıkları işkence direğinde ne olacağını düşünürlerken, karşı tepede bazı karaltılar belirir. Vronkların hepsi sağa sola kaçışır. Üç arkadaş ortada kalakalır. 
— 
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Üc mahkumu sörükleyi İste O srada,Tunga'nın kurtardığı ada büyük ve yazgı bir Vayni sasırkıcı bir davranıgka Bulca. Ni 


nın önüne götürdüler... ER HOOYERRRONKİ AAAHYEMERRONK! 


Ama şefleri araya 
—) girdi ve onu yere serdi. 


im —< 4 z 


Şimdi canavarlara kurban darak. bırakılan dört kişi vardı... 


Artan tehlikz karşısında bükün 


Vronk'lar uzaklaşmaya Laçmı baş tadı.Kovuklara caki maya basi 


a 
Yalnız. bayılan Veonk kendine geldi,kork mus grmasına rağmen esirlere yaklaştı... 


AZLAPAŞ 
VEZONİZ ! 


ÇABUK OL VZONE.( 
ARAM'I BUL .BELLİ 


İPLEZİMİZİ 
VESMEYE GAJ 
UŞACAZ.,, 


Z /) ARAM İ VEONL İYİ sK/ GELİYOZ- m Tee , 


Tunga Sırıklara 
Lost, Bağlandık- 4“, ları uzun sivri kazık-f İardı bunlar, 


va 7 


Aram ilk saldınganı 

durdururken Tunga 

a ikincisinin kar- 
Şısıra dikildi. 


Dİ 
>/ 


| 


Birden , Nun'un yakarışına cevap verir gibi, kara bulukların arasından yıldırım yap maya başladı. Daglar nala; Yeri 'simsekler çalıyordu... 


EV) / Ev ŞA-LA,vup- 
IN 2ETLİ BİLGEF 


SINIZ SIZ Gü- 
ÇUN NAZ... 
BİZE YAZDIM 
ET... BIZi, | 
ZKOZUYABILIR- 
SİN... MPAAT 


DENİZ 


Masmavi pırıl pırıl ışık saçan Birçok tehlikelere kucak açan Masmavi derinlik 

Sanki sonsuz gibi 

Değer doludur dibi 

Engin mavi derinlik 

Serinlik saçar her yana 

Dibi görünmez bana 


Dakka TI 


nh GÖNDERDİKLERİNİZ 


GÜZELDİR BENİM DERGİM 


Gör "Tercüman Çocuk'"'u, 
En güzel dergidir bu. 
Arkadaş sen de oku, 
Güzeldir benim dergim. 


Postacıyı gözlerim, 
Doğrudur bu sözlerim, Dergimi çok özlerim, Güzeldir benim dergim. 


Dergimdir tek desteğim, Sizden var bir isteğim, 
Hiç dergimi kesmeyin, Güzeldir benim dergim. 


Zeydin YILDIZ Adikevaz/BİTLİS 


g Alirıza GÜLER/ İSTANBUL İnan aa anan smmm sa 
Test ve 
(6) X lisân çantası & 


HEDİYE 


> HEDİYE E 
KUPONU X X 


* KUPONU > 
KA kiii? 


Dalgalar gelir çarpar 
Bir o yana, bir bu yana 
Ne güzeldir masmavi deniz 


Kemal ÇİNTE 
Ç j 'BANDIRMA 


Ümit KIRANLI 


BARIŞA ÇAĞRI 


Ne olur, bu savaş olmasa, Kin, nefret olmasa, 


Bütün dünya kardeş olsa!.. 


Yazık değil mi çocuklara Yıkılan yuvalara? 
Ah! bu savaş olmasa 


Çizgilerden alfabeye, Alfabeden heceye, 
O'dur bizi geçiren, 
O'dur bize öğreten. 


Heceden sözcüğe, 
Sözcükten cümleye, 
O'dur bizi geçiren, 
O'dur bize öğreten. 


Cümleden paragrafa, Paragraftan konuya, 
O'dur bizi geçiren, 

O'dur bize öğreten. 


Z. ALTINTAŞ, A. TEMİZKAN 


ANTALYA 
O'DUR 


Öğrenmek O, 
Çalışmak O, 
Bilgi O; 
Düşünce O'dur. 


Bir öğrenciye sorsak. 
"O, kimdir?" 

Cevabı şu olur. 

"O, öğretmendir." 


Selim YENİÇERİ/İST. 


Cihangir İlkokulu 
5/A Sınıfı 


ÖĞRETMENLİK 


Gençleri yetiştiren Fedakârlıklarda bulunan Kutsal meslek olan Öğretmenliktir, öğretmenlik Aksel GÜREL/BURSA 


Serkan TAN» Serdar TAN/ İSTANBUL 


Bütün dünya kardeş olsa!.. 
Düşünüyorum kendi kendime 
Bu savaş "NEDEN"? 
Soruyorum kendi kendime 
Bu savaş "NİÇİN"? 

Ah! bu savaş olmasa 

Bütün dünya kardeş olsa... 


Nesrin KURT/ TARSUS 


İLKOKUL 4. 5. SINIF 


ÖĞRENCİLERİNİN 
PARASIZ YATILI OKUL 


KOLEJ SINAVLARINA HAZIRLANMALARI ICIN 
MINİ BILGİSÂY 


Kurs yanıbaşınızda. 
ia Öğretmen evinizde... 


ir gün kalkın: 
“Auto Control * ya 
KENDİNİ KONTRO| adı verilen bu öğrenm iy başarısını : ie 


ıl LEKTRONİK 
SINAMA KALE** 


© Oi mli KOLEJ GANTAS 


İSTEME ADRESİ; P.K. 278 SİŞLİİST 
Tel: 46 93 31 - 48 5586 


sosyal © eğitim tesisleri 
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Bu işlemlerin tek özelliği rakam yerine şekil kullanılmış olması. Hangi şeklin hangi sayı yerine kullanıldığı bilinince bütün işlemler doğru çıkıyor. 


Elimizdeki ipucuna: göre soldan sağa en alt sıradaki çarpma- Ee nın sonucu 6579. Hangi şekille- 2) > a O rin 5, 6, 7 ve 9 yerine kullanıldı- Dikkatinizi ölcün gını öğrendiniz. Bu şekillerin ye- R rine rakam karşılıklarını yazdıktan sonra yukarıdan aşağı en sağdaki çıkartma işlemini de çö- - zerseniz İşiniz bitti sayılır. 


Parkı temiz tutmakla görevli kişi, dökülen yaprakları toplayacak. Ama aklını, ağacın düşmeyen tek yaprağına takmış Görünü şe göre o düşmeden ise başlamayacak. Ancak bizi onun üuhü kadar bekleyeceği değil, birbirinin aynı gibi görünen iki resir sındaki sekiz fark ilgilendiriyor. Deneyin bakalım bu farkları ne 


kadar sürede bulacaksınız. 
Nasıl bölelim ? mama) 


iz toplamı Ul 

geni bir de ii 

ayırmamız isteniyor. A sep işi yaparken iki yanda k 


yıların toplamının da 
Ş şart. Nasıl bölelim de 


Soldan sağa en üst sırada sevimli bir hayvanın ismi gizli. Üstlerin- de resimler olan bölümlere, bu resimlerin ne olduğunu yazarsanız, saklı kelimeyi bulmanız okolaylaşacak. 


! 6LS9—899—/ETL 'L1X90F:3069 *LBERZGT 4-Cgg :1ğe$e uepueyn£ 


“GLEO—LTXL8E “ES DOF#ZET > İn 0 ye LELL -s26094-g7 seğes ueplos | OL — e > IZINELYAM 0. —. — i “NFTE'TON TİSVN 


“HWTLA VS MTAYAIS yag9p9y SZINISUSG AN 7 v yi 120 9 


ı 
| 


